
laat het hier met woorden overstromen 
tot de muren week worden en ze in elkaar storten 
we wassen ons wel in het puin en nestelen ons 
in de nostalgie van een vervlogen gesprek 

alleen maar onbegrensd is de ruimte 
groot genoeg om te bulderen en te daveren 
waardoor de grond onder onze voeten 
ons al trillend in beweging brengt 

tot klanken weergalmen in een gapende adem 
want geperst tussen regels wordt de waarheid vervaardigd 
in de pieken en dalen die onze stem kent 
wordt de stemming bepaald die rond ons heen hangt 

ingepakt in ons ge  zitten schuchtere vragen en futiele feiten 
geschoktheid, bewondering en ontzag 
grappen die we bĳ na woord voor woord kunnen navertellen 
dat we geboeid waren, maar vrĳ er dan ooit achterbleven 

wĳ  zĳ n de driftige bruis die het glas doet overlopen 
de bonkende voeten die de tribune masseren 
zonder geklets in de gangen hoor je de stilte snikken 
en weegt de leegte op de planken van het toneel 

dus laat het hier met woorden overstromen 
tot de muren week worden en ze in elkaar storten 
we wassen ons wel in het puin en nestelen ons 
in de nostalgie van een vervlogen gesprek 

— Esohe Weyden

Esohe Weyden schreef dit gedicht speciaal voor De Klap 

Info & tickets:
www.deklap.be


